Wiel van Bassa en Acquoyse Meer

Beschrijving

Deze wandeling kenmerkt zich door de Diefdijk. Een eigenaardige dijk in het Rivierenland omdat er
geen rivier achter ligt. De Diefdijk is feitelijk het resultaat van eeuwenoude politiek. Later is hij
onderdeel gaan uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dat is nog steeds goed te zien omdat
er aan de Hollandse kant van de dijk veel meer huizen staan dan aan de Gelderse kant.

De Wiel van Bassa is een oude dijkdoorbraak die ondertussen helemaal is geintegreerd in het
landschap. De route is een mooi voorbeeld van de diversiteit van het rivierenlandschap. We lopen
daarnaast in een mooi rivierenlandschap met volop rust rondom een aantal eendenkooien.
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Vanaf de parkeerplaats gaan we linksaf en lopen we van de Diefdijk af langs de weg met de
naam Acquoyse Meer. We steken een brug over en gaan op de kruising rechtdoor.

Bij een T splitsing gaan we rechtsaf er staat een bord dat wijst naar een camping (De Kooise).
Hier kan eventueel koffie gedronken worden. Gewoon weg vervolgen

Bij het spoor gaat de weg naar links maar wij gaan naar rechts over een graspad, de spoorbaan
ligt nu aan je linkerhand

Je komt op een fietspad langs een wetering. Hier ga je rechtsaf.

Je komt bij een kruising waar je al geweest bent (we lopen inderdaad een achtvorm. Loop de
Diefdijk op en ga rechtdoor.

Waar de Diefdijk naar links gaat zie je een weggetje schuin rechts naar beneden lopen. Dit
wordt later een fietspad. Dit blijven volgen.

Opnieuw een T-splitsing (bij de Kerkweg). Hier rechtsgaan. Je hebt het wiel van Bassa steeds
aan je rechterhand

Opnieuw een splitsing, je loopt omhoog naar de Diefdijk en rechtsaf over de Diefdijk lopen. Je
ziet vervolgens links de parkeerplaats aan de linkerhand.
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